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Mededelingen 

 

Welkom  

 

Liedboek 288 

Goedemorgen, welkom allemaal 

ik met mijn en jij met jouw verhaal. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

God, ik vraag U: kom in onze kring, 

wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met Uw verhaal, 

verteld in mensentaal. 

 

Groet  

 

Daarvoor ben jij mijn vriend (Videofragment Bert en Ernie) 

 

Kinderopwekking 96  

Ik vind het fijn om jou te helpen 

en je vriend te zijn. 

Zeg me waar ik helpen kan. 

Ik ben nooit te klein om een 

vriend te zijn. 

Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

 

Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend. 

Jezus helpt mij elke dag. 

En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 

en dat ik jou helpen mag. 

 



Interviews met kinderen 

 

Interactie met gemeenteleden 

 

Liedboek 139b  

Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 

Refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij en om mij heen, 

elke dag. 

  

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 



en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent.  Refrein: 

 

Bijbelverhaal Jonathan en David 

 

Hemelhoog 503 

Refrein (2 keer) 

God kent jou vanaf het begin. 

Helemaal van buiten en van binnenin. 

Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

Couplet: 

En weet je wat zo mooi is; 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn, 

want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van jou. 

Ja, Hij houdt van jou en mij. Refrein 

 

Korte overdenking: Dikke vrienden  

 

Kinderopwekking 25 (tekstwijziging HMH) 

Refrein: 

Amen, Jezus is mijn vriend.  

Amen, Jezus is mijn vriend.  

Dat kan ik steeds weer zingen, ied're dag.  

Hij is een vriend van mij. 

 

Hij kent mij beter dan ik had gedacht, 

Hij kent mij beter dan ik had verwacht, 

Dat Hij mij liefheeft had ik nooit gedacht. 



Hij is een vriend van mij. refrein 

 

Hij houdt mij vast wanneer het moeilijk gaat, 

Hij houdt mij vast wanneer het moeilijk gaat. 

Ik weet: Hij luistert als ik met Hem praat. 

Hij is een vriend van mij. refrein: 

 

Zeg, weet je dat Hij heel gauw komen zal? 

Zeg, weet je dat Hij heel gauw komen zal? 

Doe net als ik, vertel het overal. 

Hij is een vriend van mij. refrein 

 

Gedicht 

 

Lied van de maand 648,1 

(Dit couplet wordt enkele malen gezongen) 

 

Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 

zing voor de Ene, de Eeuwige 

aan wie het licht, de liefde ontspringt, - 

verheven is Hij, de Levende.  

 

Gebeden  

 

Liedboek 1006 (Onze Vader) 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 



in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. 

 

Collecte (Ondertussen: Dikke vrienden / Herman Boon) 

 

Liedboek 423 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 



Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor alwie kwamen onder dit dak:  

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen 


